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Sneeuw     
 
Sneeuw, 
gezegende sneeuw, 
valt uit de lucht 
als gebleekte vliegen. 
De grond is niet meer naakt. 
De grond heeft zijn kleren aan. 
De bomen duwen in de donsdekens 
en elke tak draagt de sok van God. 
 
Er is hoop. 
Er is overal hoop. 
Ik bijt erin. 
Iemand zei eens: 
bijt niet voor je zeker weet 
of het een brood of een steen is. 
Ik bijt in louter brood 
rijzend, gistend als een wolk. 
 
Er is hoop. 
Er is overal hoop. 
Vandaag geeft God melk 
en heb ik de emmer. 
 
Anne Sexton 
(Vertaling Ellen Deckwitz) 
 
Sneeuw valt op onze aarde, die niet langer naakt is, maar bekleed. De grond heeft niet alleen 
zijn kleren aan, maar ook de sneeuwwitte sokken van God. In deze gezegende sneeuw 
ontwaart Anne Sexton hoop… overal zelfs. Mogen wij ons vastklampen aan hoop, nu onze 
aarde zo naakt oogt? Moet je dat wel doen, je daarin vastbijten, als je niet zeker weet wat 
die hoop voorstelt, of ze voedend zal zijn of stenen voor brood?  
Zelf bijt de dichteres in louter brood, dat rijzend is, nog toenemend in volume en waarde. Er 
is hoop, herhaalt ze nogmaals, overal. Vandaag geeft God melk. The milk of human kindness. 
En vandaag heb ik de emmer. Wij kunnen de hoop ontvangen, wij krijgen brood, we krijgen 
melk. Als we het aandurven om in het brood te bijten. Melk op te vangen in onze emmers. 



Goed te kijken of er hoop valt te ontwaren in het besneeuwde landschap, de opnieuw 
beklede aarde.  
Moge ook ons Centrum voor u zo’n plaats zijn van ontvankelijkheid, kijken en luisteren.  
En vooral: van hoop.   Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.  
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In De smaak van stilte beschrijft Bieke Vandekerckhove haar zoektocht, na de diagnose van 
een dodelijke spierziekte, als een ingaan in de stilte -- met als steeds terugkerende thema’s: 
hoop, angst, twijfel maar nog meer geloof tegen alle evidenties in, verlangen en vooral: 
liefde en mededogen. Een boek dat een gids kan betekenen voor onze eigen innerlijke weg.  
 
Ton van der Stap schreef over heel gewone dingen, onbevangen en eerlijk, en maakt je 
deelgenoot van wat hij ziet. Hij kijkt met zoveel aandacht en liefde, dat ook wij In een ander 
licht misschien iets ervaren van het grondbesef dat de werkelijkheid in al haar 
verscheidenheid door een eenheid wordt gedragen en dat we daarin zijn opgenomen.  
 
Intimiteit in film De films Supernova, Close en The Blue Caftan tonen ons intieme portretten 
waaruit de existentiële waarde blijkt van intieme relaties en wat er kan gebeuren als je die 
dreigt te verliezen.  
 
De twee ‘kleine’ profeten Jona en Maleachi vertolken als ‘klokkenluiders’ van hun tijd een 
nog altijd geldige boodschap: durf te zeggen wat gezegd moet worden, neem geen genoegen 
met wat er allemaal als vanzelfsprekend wordt gezien, maar wat niet goed is.   
 
In de Paastijd mogen we in De spiritualiteit van de Johannes-Passion van J.S. Bach, weer 
luisteren naar een Passie die met niets valt te vergelijken, omdat zij zo uniek is. 
 
De leesclub buigt zich in Het verhaal van een leven in een uitzonderlijke tijd   
over het veelgeprezen en formidabele boek Oorlog en Terpentijn waarin Stefan Hertmans 
met diepe ontroering het leven van zijn grootvader en zijn zoektocht daarnaar beschrijft. 
 
Extra: vanwege de grote belangstelling voor Vertroostingen van Dirk de Wachter wordt er 
een extra dag aangeboden over dit boek. U kunt zich aanmelden, waarbij degenen die op de 
wachtlijst stonden voor de gelijknamige cyclus voorrang krijgen.  
 
Zie voor nadere informatie over het KCS-programma onze website.  
U bent van harte welkom! 
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