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Probeer de verminkte wereld te bezingen

Probeer de verminkte wereld te bezingen.
Denk weer aan de lange junidagen,

aan de rozijnen, de druppels van de rosé.

Aan de distels die de verlaten erven

van ontheemden stelselmatig overwoekerden.

Je moet de verminkte wereld bezingen.

Je hebt sierlijke zeiljachten en schepen gezien;
een ervan had een lange reis voor de boeg,
een ander wachtte slechts het zoute niets.

Je hebt vluchtelingen gezien die nergens heen gingen,
beulen gehoord die een lied van vreugde zongen.
Je moet de verminkte wereld bezingen.

Denk aan de momenten waarop jullie samen
in de witte kamer waren en de vitrage bewoog.
Keer terug naar dat concert, toen de muziek losbrak.

In de herfst verzamelde je eikels in het park

en de bladeren wervelden boven de littekens

van de aarde. Bezing de verminkte wereld

en het grijze veertje, dat een lijster heeft verloren,
en het zachte licht dat dwaalt en verdwijnt

en steeds terugkomt.

Adam Zagajewski

(Uit: Mystiek voor Beginners, Vertaling Gerard Rasch, Meulenhoff, 2003)




Deze tijd, die zoveel onzekerheid en verwarring met zich meebrengt en voor sommigen
helaas ook veel leed, is tegelijkertijd de jaarlijks terugkerende Adventstijd van hoop en
verwachting. Van het uitkijken naar de geboorte van het goede, van het Licht.

En zou er weergalozer poézie bestaan dan dit tedere gedicht van de Poolse Adam Zagajewski
(1945-2021), om deze aan alle leven zo inherente tegenstrijdigheid uit te drukken?

Ja, de wereld is verminkt, maar laten we deze verwonde wereld desondanks bezingen, zegt
de dichter -- dat in ieder geval proberen.

Gesterkt door deze hoopvolle gedachte wensen wij u graag heel goede Kerstdagen toe en
een Gelukkig Nieuwjaar. Moge het ook een jaar zijn waarin wij u allen weer kunnen
ontvangen in ons Centrum.

Programma voorjaar 2022

Ook a.s. voorjaar bieden wij enkele cycli of dagen opnieuw aan omdat zij eerder werden
uitgesteld, naast enkele nieuwe cycli/dagen. Nog steeds geldt daarbij het adagium dat we
helaas alles onder voorbehoud moeten aanbieden, omdat het KCS zich aan de maatregelen
moet houden en we ook zelf de uiterste zorgvuldigheid willen betrachten.

Eris nog steeds een beperking in het aantal deelnemers en het is daarom mogelijk dat u bij
aanmelding op een wachtlijst komt te staan. Verder verzoeken wij u uiteraard om niet te
komen bij klachten en alleen als u zeker weet dat u veilig bent voor uzelf en voor anderen.

Ditmaal noemen we alleen de cycli waarvoor er nu nog 1-2 plaatsen zijn. Voor de overige
cycli kunt u desgewenst op een wachtlijst komen. Zie voor de volledige beschrijving van ons
voorjaarsaanbod het programmaboekje en de website.

In Als de liefde alles wordt, wijsheid van Julian van Norwich wordt de tekst besproken die
Julian schrijft na een indringende godservaring, waarin zij de liefde van God voor iedere
mens zie en begrijpt. Haar stijl en woordkeuze getuigen van eenvoud, helderheid en
diepgang. Liefde en vertrouwen zijn sleutelwoorden. Julian vertelt over God en ook over
zichzelf. Zij spreekt en zij spreekt aan. Zo voert zij ons dieper binnen in het mysterie van God
en mens.

Prediker: bladeren in een dwars boek

Zoeken naar wijsheid, zoeken naar de zin van alles. Dat is de passie van Prediker. Hij zoekt in
het dagelijks bestaan, kijkt om zich heen en is kritisch, ook op zichzelf. Hij komt tot de
bevinding dat we het leven nooit kunnen begrijpen. En toch is het de moeite waard om te
blijven zoeken. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat is goed en wat niet? Prediker spoort je
voortdurend aan om het mysterie van het leven serieus te nemen, maar vooral ook te
genieten van al het goede dat er is.

U bent van harte welkom!
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