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Daglicht                                                                                    
Uit chaos van lakens en                                                                          
voorgevoel opgestaan, gordijnen 
open, de radio aan, 
was plotseling Scarlatti                                                        
heel helder te verstaan:                                                                                         
Nu alles is zoals het is geworden,                                                          
nu alles is zoals het is 
komt het, hoewel, misschien 
hoewel, tenslotte nog in orde. 
 
Judith Herzberg 
 
Hoewel, misschien, tenslotte…woorden die deze onzekere tijd markeren. Laten we hopen dat we het 
uithouden met de belofte dat het tenslotte toch in orde komt, dat het goed komt. En hopelijk met de 
nodige speelsheid. 
Met die belofte in het vooruitzicht wensen we u lichtende kerstdagen toe en een nieuw jaar vol hoop, licht 
en liefde. 
 
Zoals u al eerder van ons vernomen hebt zijn in dit Coronajaar vele activiteiten uitgevallen of doorgegaan 
met minimale bezetting. We proberen zoveel mogelijk de geannuleerde cycli of dagen te verschuiven naar 
het voorjaar of mogelijk op te nemen in ons nieuwe programma 2021-2022.  
Diegenen die zich daarvoor al hadden opgegeven krijgen als eerste hierover bericht. Komen er nog plaatsen 
vrij dan informeren wij u via de website of per mail. 
 
In het afgelopen jaar is een van onze zeer gewaardeerde begeleiders en tevens staflid van het KCS Cees 
Savelkouls overleden. Zeker diegenen die jarenlang deelnamen aan de poëzie-cyclus, kennen hem als een 
groot kenner en liefhebber van poëzie. In de laatste maanden van zijn ziekte was hij nog steeds bezig voor 
het KCS met zijn serie Karmel Spiritualiteit in beelden, verhalen bij schilderijen uit de traditie van De Karmel. 

Ze zijn te vinden op onze website onder het kopje Nieuws. 
Wij, zijn collega’s in de staf, houden hem in gedachten als een 
aimabel en toegewijd mens met grote kennis van velerlei 
zaken. Wij hopen in de toekomst, op welke wijze dan ook, de 
poëzie-cyclus, die Cees is opgestart, weer opnieuw te 
programmeren. 
 



 

 

In de afgelopen periode zijn nog twee voor het KCS belangrijke mensen overleden: Gertruud Padberg en 
Alfons Kroese.  Getruud was jarenlang een geliefd begeleidster en Alfons was een van de vier Karmelieten 
die het KCS in 1982 hebben opgericht. Hij was een zeer inspirerend, actief en altijd meelevend mens met 
een duidelijke stem. Ook hen gedenken wij met dankbaarheid voor wat ze voor ons centrum hebben 
betekend. 
 
Programma voorjaar 2021 
We hopen in het voorjaar van 2021 onze geplande samenkomsten weer te kunnen laten doorgaan met 
inachtneming van de dan geldende Coronaregels.  
En we hopen dan te kunnen starten met Als de liefde alles wordt, over de wijsheid van de 14de eeuwse 
Julian van Norwich. Haar visioenen zijn doortrokken van de bemoedigende boodschap: Alles, maar ook 
alles, wat het ook mag zijn, zal goed komen. Een visioen waar ook wij in deze tijd met verlangen naar 
uitzien, beseffend dat we er zelf mede vorm aan dienen te geven. 
 
Het samen vormgeven aan een visioen, komt ook tot uitdrukking in de filmcyclus Ieder voor zich of samen 
redzaam? In drie ontroerende hartverwarmende films: Hors normes, Het beste voor Kees en An. 
 
Prediker: bladeren in een dwars boek. Wie herkent bij zichzelf niet ook de passie van Prediker om te 
zoeken naar wijsheid, naar de zin van alles. En dat in het besef dat we het nooit kunnen begrijpen, dat 
mysterie, dat het leven is. Wie desondanks samen met Gerard Swüste, de schrijver van een boek over o.a. 
de tegendraadse Prediker, wil zoeken naar zin en betekenis, is van harte welkom op deze cyclus. 

 
De liefde die in alles overstroomt is de titel van een dag om je te laven aan de 
gezangen van Hildegard van Bingen. In combinatie met de muziek zullen de thema’s 
missie en visie besproken worden. Uiteraard ook wat ze voor ons in deze tijd kunnen 
betekenen. 
 
De tweedaagse cyclus Zen-Zien-Tekenen is een actieve vorm van meditatie. Al 
tekenend ga je zien, en al ziende ontdek je en leef je in verbondenheid met al wat 
leeft, aldus de begeleider Leo van Vegchel. 

 
Actief bezig zijn, maar dan met gedichten schrijven, is ook mogelijk onder de titel Taal is een luisteraar. 
Met taal vorm geven aan je dromen en ervaringen. Schrijfervaring is niet nodig, aldus de begeleiders, 
verlangen en nieuwsgierigheid wel. 
 
De tijd verstrijkt, herinneringen blijven is de titel van een dag over het boek Rivieren keren nooit terug van 
Joke Hermsen. Een dag om aan de hand van de mijmeringen en jeugdherinneringen van de hoofdpersoon 
te kijken naar de wijze waarop in onze levens de tijd is verstreken. 
 
En zoals in de kersttijd Bach’s Weihnachtsoratorium in ons programma was opgenomen, schenken we in de 
paastijd aandacht aan De spiritualiteit van de Johannes-Passion. De begeleider, Ad de Keyzer, schreef er 
een boek over: Bachs onvoltooide Passie. Hopelijk dat de bewogenheid van Bach ook voor ons in deze tijd 
een bron van inspiratie mag zijn. 
 
U bent van harte welkom! 
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